
Café Doodgewoon is dé 
ontmoetings plek in Oost-Veluwe 
waar informatieve thema’s over 
palliatieve zorg besproken worden. 
Hier nemen we de tijd en ruimte 
om over ziekte, verlies, dood, 
sterven en rouw te praten.

23 september 2025

Rouw 
bij jongeren

Apeldoorn



Thema 23 september 2025
Rouw bij jongeren

Rouwen hoort bij het leven, maar 
voor jongeren is het vaak extra 
ingewikkeld. Hoe geef je woorden  
aan verlies als je nog middenin je 
ontwikkeling zit? We kijken naar wat 
onderzoek zegt over rouw bij 
jongeren, maar gaan vooral in op 
échte verhalen en ervaringen. Met 
een laagdrempelige oefening staan 
we stil bij verlies op jonge leeftijd: 
wat helpt? En hoe kun je als ouder, 
begeleider of vriend(in) steun bieden? 
Geen avond met kant-en-klare 
antwoorden, maar wel met nieuwe 
inzichten en praktische handvatten.
 
Gastpreker Anne Mieke Mulder 
geestelijk verzorger Centrum voor 
Levensvragen en Klein Geluk en 
mede-eigenaar Syan trainingen

Café Doodgewoon is een trefpunt voor mensen 
met een levensbedreigende ziekte, hun vrienden, 
familie en andere belangstellenden.

Gratis toegang 
Aanmelden is  
niet nodig
Inloop 19.15 uur  
met koffie en thee
Programma 
19.30 - 21.00 uur
Locatie
De Loohof 
Koning Lodewijk laan 2
7314 GD Apeldoorn

Deze avonden worden 
financieel mogelijk 
gemaakt door de 
gemeente Apeldoorn.
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 PALLIATIEVE ZORG 
OOST-VELUWE

NETWERK

20
25

www.palliaweb.nl/netwerk-oostveluwe 


