Ca é Apeldoorn
Doodgewoon

Café Doodgewoon is dé
ontmoetingsplek in Oost-Veluwe
waar informatieve thema’s over
palliatieve zorg besproken worden.
Hier nemen we de tijd en ruimte
om over ziekte, verlies, dood,
sterven en rouw te praten.




Café Doodgewoon is een trefpunt voor mensen
met een levensbedreigende ziekte, hun vrienden,
familie en andere belangstellenden.

cafe

Thema 25 maart 2025
Digitale nalatenschap: wat moet
ik ermee?

Wat gebeurt er met mijn Facebook-
account na mijn overlijden? Moet ik al
mijn wachtwoorden doorgeven aan mijn
naasten? Kan ik het abonnement op de
telefoon opzeggen?

Iedereen die een laptop, telefoon en/

of pc gebruikt, laat bij overlijden een
digitale erfenis na. Deze bestaat meestal
niet alleen uit foto's, filmpjes en tekst-
documenten, maar ook uit social media-
accounts, abonnementen en digitaal
geld. Het is veel werk om als nabestaande
de digitale nalatenschap af te handelen.
Bij leven kun je je naasten ontzorgen
door alvast het nodige te regelen. Ook is
het verstandig je wensen over je digitale
nalatenschap vast te leggen.

Gastpreker Rob Bruntink
journalist en expert levenseindezorg

27 mei
22 juli

23 september Rouw bij jongeren
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Complementaire zorg
Filmavond met nabespreking in Gigant

Doodgewoon

Gratis toegang
Aanmelden is

niet nodig

Inloop 19.15 uur
met koffie en thee
Programma

19.30 - 21.00 uur
Locatie

De Loohof

Koning Lodewijklaan 2
7314 GD Apeldoorn

Deze avonden worden
financieel mogelijk

gemaakt door de
gemeente Apeldoorn.

NETWERK

00ST-VELUWE

25 november Beloftes rondom het levenseinde

www.palliaweb.nl/netwerk-oostveluwe




